Jaarverslag Jessehof Delft 2020

Markt Delft

Voorwoord
Alles was ongewoon dit verslagjaar. Verplicht thuiszitten, mondkapjes op, anderhalve-meter-
samenleving. Op jezelf teruggeworpen zijn.

Negen jaar al bestaat het Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof in Delft. Vanaf de
oprichting is het doel van de Jessehof: een warm onthaal bieden aan mensen die zich vaak
alleen voelen. Bij ons staan de mensen centraal. Iedereen mag er zijn en is als mens
waardevol. In de Jessehof staan we naast elkaar. Wij bieden de arm om iemands schouder.

Alles was ongewoon dit verslagjaar. Naast elkaar? Alleen op afstand. Arm om de schouder?
Absoluut niet. Anderhalve meter. Handen wassen, mondkapje, lock down, en uiteindelijk
moest de Jessehof echt een tijdje dicht.

Maar we zaten niet stil. Er was wel solidariteit en zorgzaamheid in de Jessehof-gemeenschap.
Met zijn allen pakten we onze sociale taken op door veel huisbezoeken, telefoonlijnen, een
sociaal spreekuur, de paas- en kerstpakkettenacties, en nog meer. Onze coordinator heeft in
die tijd veel mensen thuis bezocht. Onze vrijwilligers onderhielden telefonisch contact met
andere bezoekers van de Jessehof. Bezoekers troffen elkaar onderling op straat. En ook de
vrijwilligers en het bestuur hielden onderling contact. Wat heel fijn was, was dat de Nieuwe
Kerk haar deuren openstelde toen de Jessehof dicht was.

We kregen te maken met ziekte, van onze coordinator, van bezoekers en van vrijwilligers. En
met sterfgevallen, van dierbaren in en vlak bij de Jessehofgemeenschap. Voor zover dat
mogelijk was, deelden we lief en leed. 2020 was een bewogen jaar. Een jaar, waarin we als
Jessehof voor veel mensen echt het verschil hebben kunnen maken, binnen en buiten ons
inloopcentrum.

We zijn ons blijven inzetten voor mensen die behoefte hebben aan sociaal contact. En
intussen hebben we een toegankelijk toilet voor minder valide mensen laten bouwen. Al met
al hebben we alle voorbereidingen kunnen treffen, zodat we vanaf januari 2021 weer
voorzichtig open kunnen.

Saskia Bolten, voorzitter Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof
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AED.

In 2020 schafte de Jessehof een Automated External Defibrillator aan, dankzij financi€le
steun van vele goede gevers. De AED is net buiten de Jessehof opgehangen:

Bijeen hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. De overlevingskans is het grootst als er
snel iemand reanimeert en een AED aansluit. De ambulance is vaak niet zo snel. Natuurlijk
heeft de Jessehof bij aanschaf de vele bezoekers in gedachten gehad, maar ook de locatie in
het drukke centrum van Delft is bij uitstek geschikt voor zo'n apparaat. Er bleek geen AED in
de buurt te zijn. Iedereen die een cursus heeft gevolgd kan de AED bedienen en reanimeren.
Bestuursleden en vrijwilligers van de Jessehof volgden een cursus in het Reinier de
Graafziekenhuis. Bijzonder was dat deze cursus speciaal werd aangepast aan de
omstandigheden betreffende covid-besmettingen. Het is sowieso al bijzonder om de cursus
bij te wonen in een heel stil ziekenhuis ‘s avonds. Deelnemers werden gecertificeerd en
kregen de mogelijkheid om zich te registreren bij HartslagNu. Het oproepsysteem
HartslagNu werkt via de meldkamer van 112. Zodra er een melding van een hartstilstand
binnenkomt, krijgen bij HartslagNu geregistreerde buurtbewoners een oproep op hun
telefoon. In het bericht staan de locatie van het slachtoffer en het adres van een AED die zij
onderweg kunnen ophalen.

Impact van inloophuis in kaart brengen

Een grote subsidiegever, het Franciscusfonds, biedt de Jessehof niet alleen geldelijke steun,
maar biedt ook trainingen aan het bestuur. In dat kader heeft een van de bestuursleden zich
toegelegd op het meten van de impact van een inloophuis. De methoden zijn nog
experimenteel; het is een experiment voor zowel de subsidiegever, de Jessehof als het
begeleidend adviesbureau, Avance Impact. Voornaamste doel is een beeld te schetsen van de
betekenis van het inloophuis voor bezoekers en vrijwilligers, en de (samenwerkings)relaties
met de omgeving in kaart te brengen. In 2021 zullen de eerste resultaten zichtbaar worden.

Miva toilet

Tijdens de lockdown van ook de Jessehof heeft een aannemer één bestaand toilet uitgebreid
tot miva (minder validen) toilet, waardoor ook rolstoelbezoekers en rollatorgebruikers het
toilet kunnen bezoeken. Het is uitgevoerd volgens de daarvoor geldende voorschriften
(afmeting / alarm / beugels). Dankzij royale bijdragen van Gemeente Delft, mensen van de
Rabobank, Stichting De Lichtboei, Stalpaert van der Wiele en onze Vriendenstichting kon
deze verbetering van de Jessehof gerealiseerd worden:



Stoelen

De bestaande stoelen waren aan het eind van hun levensduur. Veel beschadigingen, zwaar,
niet stapelbaar en veroorzaakten ook hinder voor de bovenburen door het geluid van de
stoelpoten bij verplaatsen. Toen is besloten om 60 nieuwe stoelen aan te schaffen, die
stapelbaar zijn, voorzien van sleden, waardoor geen storende geluiden ontstaan bij
verplaatsen. Onze Vriendenstichting heeft een financi€le bijdrage geleverd.

vanwege corona gestapelde nieuwe stoelen en corona ingedeelde bezoekersruimte

Feestje 8 jaar Jessehof

Elk jaar vieren we in de Jessehof het jaarfeest, 's morgens met de bezoekers en ’s middags
met de vrijwilligers. In 2020 stond het jaarfeest met de vrijwilligers voor een belangrijk deel
in het teken van onderlinge kennismaking. Juist in die periode waren enkele vrijwilligers
weggevallen en hadden ook nieuwe mensen zich weer aangemeld. Prachtig om te merken dat
steeds weer nieuwe mensen zich inzetten voor de bezoekers in de Jessehof.

Ook hebben we die middag in kleine groepjes, in wisselende samenstelling elkaar bijgepraat
over mooie momenten, over wat ‘geef’ je en wat ‘ontvang’ je in de Jessehof. Dat waren
geanimeerde, inspirerende gesprekken.

Pastoraat in de Jessehof

Van begin af aan is er bij de inloop in de Jessehof op meerdere dagen per week naast de
vrijwilligers ook een pastor aanwezig. De meeste van de pastores die door de jaren heen
hierin meegedraaid hebben zijn opgeleide diakenen, priesters, kerkelijk werkers of
predikanten die in de Delftse kerken werkzaam zijn of waren — enkele zijn gepensioneerd. In
2020 waren hier acht pastores bij betrokken. Daarnaast draaiden er vier stagiairs mee die in
de Jessehof een pastorale stage liepen voor hun theologische opleiding.
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Wat doet een pastor in de Jessehof?

Tijdens de inloop ben je als pastor beschikbaar om in gesprek te gaan met bezoekers of soms
ook met de vrijwilligers met wie je samenwerkt. De pastores geven ook, samen met een
voorbereidingsgroep, invulling aan de maandelijkse Jesseviering. Dat is een korte viering
waarin wordt gebeden, gezongen, een bijbelgedeelte en een gedicht worden gelezen en een
overdenking wordt gehouden, gevolg door een lunch. Een ander pastoraal moment in de
Jessehof is het ‘bijbelen’, waar bezoekers samen een gedeelte uit de bijbel lezen en bespreken,
onder leiding van coordinator Anita van Velzen of een stagiair. In 2020 hebben Ed Doe en
Ditte Mostert als stagairs hieraan meegedaan. De inzet van pastores geeft mede het
interkerkelijk karakter van de Jessehof inhoud en biedt de bezoekers de mogelijkheid met
pastoraal getrainde mensen in gesprek te gaan.

Wat het mij heeft gebracht

Ik ben zelf al vanaf de oprichting als pastor bij de Jessehof betrokken. Voor mij is het een
heel belangrijk plek geworden, waar ik enorm veel ontvangen en geleerd heb. Het is mooi hoe
de Jessehof een thuis is geworden voor een veelkleurige groep bezoekers en vrijwilligers. In
de loop van de jaren bouw je een band op met mensen en trek je steeds een stukje verder met
elkaar op. Voor mij zijn deze ontmoetingen echt wederkerig. Ik probeer niet alleen iets geven
— aandacht, een luisterend oor, een passend woord, een gezellig moment, soms een gebed —
maar ontvang ook veel van de ander. Ieder mens heeft een ander wat te bieden. Ik zie het als
mijn taak als pastor om mensen juist in die waarde te bevestigen. Het zijn ‘met elkaar’ is de
bedding voor ‘iets betekenen voor elkaar’. Dat gaat niet altijd vanzelf. Met sommige mensen
heb je een klik, bij sommige anderen moet je iets overwinnen om met elkaar in gesprek te
komen en niet afgaan op je eerste indruk of oordeel. Maar juist dan vind ik het mooi om te
ervaren dat je mensen echt leert waarderen als je ze beter leert kennen en begrijpen.

Hoe is het om in de Jessehof als pastor-in-opleiding stage te lopen? Ik heb die vraag gesteld
aan de vier stagiairs die in 2020 meegedaan hebben aan de inloop.
Wat hebben ze in de Jessehof geleerd?

Ed Doe heeft zijn stage in de zomer van 2020 afgerond en is inmiddels afgestudeerd aan de Vorming
tot permanent diaken van het Rooms-katholieke bisdom Rotterdam én tot diaken gewijd in
Rotterdam. Hij is dankbaar dat hij de kans heeft gekregen om in de Jessehof stage te lopen en heeft er
veel van geleerd. Hij voelde zich er erg thuis. Het contact met de mensen was voor hem een bevestiging
en stimulans in zijn roeping om diaken te zijn. “Tk heb daar ontdekt wie ik ben en hoe ik diaken wil
zijn, namelijk tussen de mensen staan, zodat zij mij leren kennen en ik hen en om vandaar uit samen
op weg te gaan. Het inloophuis biedt structuur in het leven van vele mensen die toch op de een of
andere manier een beetje buiten de boot zijn gevallen, die aan de rand van de samenleving staan, die
eenzaam zijn. De Jessehof is een plek waar zij zichzelf kunnen zijn als mens, als persoon zonder een
probleem te zijn. Zij bepalen de agenda en dat is goed. Ik vond het altijd mooi om een authentieke,
waarachtige en gelijkwaardige vertrouwensrelatie aan te gaan met de mensen aldaar”.

Benno van Croesdijk loopt sinds anderhalf jaar stage in de Jessehof in het kader van de Rooms-
katholieke priesteropleiding Vronesteyn, als pastor en vrijwilliger. Hij ervaart het niet zozeer als werk,
maar als een kans die hij heeft gekregen. “Het is mensen vertrouwen die je niet kent, lachen en huilen,
en praten over de belangrijke dingen van het leven”. Benno verwijst naar een zinsnede uit de Bijbel:
“Een vriendelijk woord doet de gramschap wijken” (Spr. 15:1). “Bij de stage in de Jessehof heb ik het
idee dat God heel dichtbij is. In de gesprekken leert Hij ons te luisteren en soms legt Hij de juiste
woorden in onze mond. Een klein, vriendelijk woord - in het echt of via de telefoon. Dan wordt de
“gramschap” soms iets minder. Dat begrijp ik zo: in de mens is soms iets aanwezig dat ons boos,
gepikeerd of verdrietig maakt. Hoewel een stagiair of pastor de oorzaak van die emotie niet kan
wegnemen, lukt het soms wel om mensen weer een beetje tot zichzelf te laten komen. De emotie neemt
een beetje af en het licht wordt weer zichtbaar. Er is altijd hoop.

Het is net zo goed mogelijk dat de gesprekken gaan over de mooie dingen van het leven. Ook dat goede
nieuws mogen wij met elkaar delen. Als stagiair mag je soms met een vriendelijk woord delen in de
blijdschap. Opnieuw heb ik het idee dat in die blijdschap God heel dichtbij is. Bij de bezoekers van de
Jessehof zie ik die blijdschap en een oprechte liefde voor elkaar. Vaker dan je denkt zorgen wij voor
elkaar. Al is het maar wanneer we even een kopje koffie meenemen voor onze tafelgenoot. Elkaar een
beetje hoop en een beetje blijdschap geven is niet alleen de taak van pastor, stagiair of vrijwilliger,
maar ook de bezoekers van de Jessehof kijken om naar elkaar”

Ditte Mostert loopt dit seizoen in de Jessehof stage in het kader van haar deeltijdstudie Theologie aan
de Theologische academie van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Zij ervaart het als erg boeiend
en leerzaam. “De mensen die je er spreekt, genieten van de aandacht. Ontroerende en soms ronduit
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verbijsterende levensverhalen komen los. Tk ben gewend in oplossingen te denken om zo snel mogelijk
problemen te verhelpen. Nu leer ik, dat lang niet alle problemen verholpen kunnen worden en dat het
soms genoeg is om er voor mensen te zijn. Het geeft veel voldoening om tijd voor de mensen te nemen
en te luisteren of ze te mogen bemoedigen door met hen te bidden. Door de sluiting heb ik lang niet zo
veel kunnen doen als ik had gewild, maar het bijbelen en de vieringen vind ik mooi om te doen. Ik
hoop dat er snel weer meer mensen tegelijkertijd toegelaten kunnen worden”.

Ad van Luyn loopt 2 jaar stage in Delft en omgeving in het kader van zijn opleiding aan de Priester-en
diakenopleiding Bovendonk. Hij is dankbaar voor de veelkleurigheid en eigenheid van alle mensen die
er komen en hoopt nog veel in de Jessehof te mogen zijn. “Wat ik leer in de Jessehof is hoe belangrijk
het is dat iemand naar je luistert. Er gewoon is. En je elkaar leert kennen bij naam en bij gezicht. En
hoe kwetsbaar dat soms is. Het maakt je dankbaar dat je in de Jessehof mag zijn, als deel van de
herberg. Een plek om mensen te ontmoeten”.

René Strengholt, stadspastor van de Protestantse Gemeente Delft

Exposities in de Jessehof

In 2020 hebben 4 mensen in de Jessehof hun werken geéxposeerd. Zo is de ruimte het hele
jaar door vrolijk verfraaid met prachtige werkstukken. Bertjan Bosselaar, al jarenlang
vrijwilliger in de Jessehof, kent alle bezoekers en vrijwilligers. Zo weet hij steeds weer iemand
in de kring van de Jessehof te vinden, die creatief en kunstzinnig bezig is en hiervan iets wil
laten zien. De opening is meestal tijdens de inloop, met een woordje van Bertjan of de
kunstenaar en natuurlijk een bloemetje.

Van 29 december 2019 - 1 februari — Kalligrafie-expositie van Astrid Griffioen. Kalligrafie
betekent: mooi schrijven.

Van 22 febr. tot juni—Wil van Ravensteijn met een zeegezicht. (schilderijen en zeefdrukken).

h‘ . -

Van 6 juli tot 21 september — Marco Visser. Hij was geinspireerd door de

schilderijen van Pieter de Hoogh: een veelvoud van hofjes, inkijkjes, kamertjes.
: - >

~
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Van 8 oktober tot 21 februari — Expositie van de werken van Henk Molenaar door zijn vrouw
Trudy Molenaar. Trudy is blij met dit eerbetoon aan haar overleden man.



Financiéen

Het jaar 2020 was ook financieel een moeilijk jaar, wat resulteerde in een tekort van

ruim € 9000,-- Onder andere doordat bij het maken van de begroting de extra

persoonskosten nog niet bekend waren. En, vanwege corona, een extra mooi kerstpakket.

LASTEN

EXPLOITATIEKOSTEN
Persoonskosten (incl straatpast.)
Huisvestingskosten
Beheerskosten

Tafelgenoten

Inloop

Zingeving feestdagen december
Talentontwikkeling
Jessevieringen

Trainingen

Kosten culturele en creatieve
activiteiten

Onkosten straatpastoraat
Voordelig saldo

BATEN
Inkomsten kerken
Inkomsten fondsen

Overige inkomsten verhuur
Giften

Bankkosten

Eigen bijdragen bezoekers
Kerstopbrengst

Incidentele baten

Nadelig saldo

Toelichting:

Boekjaar 2020

Begroting 2020

Boekjaar 2019

€ 73.715,68 | € 55.900,00| € 66.724,98
€ 23.678,35 | € 26.400,00| € 24.452,79
€ 4.446,90 | € 3.500,00 | € 3.890,18
€ 580,67 | € 1.800,00 | € 1.516,18
€ 5.259,54 | € 8.100,00 | € 6.100,54
€ 4.480,63 | € - € 2.393,81
€ - € 800,00 | € 330,00
€ 927,76 | € 900,00 | € 220,76
€ 5.523,20 | € 2.800,00| € 1.173,90
€ 243,97 | € - € 64,59
€ 254,75 | € - € -
€ - € 2.200,00 | € -
€ 119.120,45 | € 102.400,00]| € 106.867,73
€ 19.735,32 20.0000 | € 22.355,41
€ 83.870,00 | € 76.000,00| € 77.429,00
€ 1.820,00 | € 3.500,00 | € 3.270,00
€ 1.635,46 | € 2.000,00| € 1.260,69
€ 234,50- | € 100,00-| € 171,15-
€ 455,45 | € 1.000,00 | € 884,32
€ 2.775,67 | € - € -
€ - € - € -
€ 9.063,05 | € - € 1.839,46
€  119.120,45 | €  102.400,00| € 106.867,73 |

In de cijfers hierboven zijn niet opgenomen de kosten van de AED, miva toilet en stoelen.
AED en toilet zijn gefinancierd door fondsen en de stoelen zijn als inventaris geboekt op de

balans.

De post inkomsten fondsen bestond uit:
Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele

idem, tbv straatpastoraat
Stichting de Lichtboei
Fonds Franciscus

Fonds 1818

Konferentie Nederlandse Religieuzen

€ 7.500,--

€ 15.000,--
€ 20.000,--
€ 25.000,--
€ 3.200,--
€ 4.170,--



Jessehof in corona tijd

2020 was voor een groot deel van het jaar voor niemand van de bezoekers een pretje. Veel
locaties waar zij normaal hun toevlucht toe nemen, gingen dicht. Op vrijdag 13 maart ging
ook de Jessehof dicht. Een aantal vrijwilligers durfden vanwege het corona virus niet te
werken en wij wisten in die maanden ook niet altijd waar wij goed aan deden: voorrang geven
aan gezondheid of eenzamen ondersteunen. We probeerden beiden te doen. De Jessehof was
formeel tot 2 juni dicht maar we waren wel elke dag in de Jessehof aanwezig om mensen te
bellen en kaarten te sturen. Met Pasen hebben we 50 mensen een paaspakket gestuurd en
zijn we gestart met een koffie-to-go.

De periode tussen de eerste en de tweede lock-down was heel enerverend. We probeerden
met het RIVM mee te schakelen. Het ene protocol volgde het andere op. In het begin waren
de bezoekers blij dat ze elkaar en ons weer voorzichtig konden ontmoeten. Na verloop van
tijd, ging dit kantelen en werden protocollen steeds minder opgevolgd.

Door het hoge en snel stijgende aantal besmettingen in Nederland, volgde er een tweede lock-
down, weer van 10 weken. Nu zonder koffie-to-go of een praatje. Deze sluiting trof de
bezoekers hard omdat het winter was en ook de decembermaand altijd een hele moeilijke tijd
voor hen is. Aan de telefoon horen we gevoelens van eenzaamheid, angst en machteloosheid.
Probleem tijdens deze tweede periode was dat alles per telefoon of internet moest. Bij chaos
in je hoofd is dit een vruchteloze strategie. Het gebrek aan echt fysiek contact brak mensen
op.

Al met al heeft het ons als gemeenschap vooral het gevoel opgeleverd dat we elkaar nodig
hebben en dat een inloophuis essentieel is voor mensen die, ook zonder corona, eenzaam
zijn.

In- en uitloop in cijfers

Door de twee lock-downs in dit jaar, is het aantal bezoekers logischerwijs een stuk lager dan
normaal. In 2020 waren er 6.995 drempel overschrijdingen, in 2019 waren dit er 14.210
Het bezoekwerk is het hele jaar wel doorgegaan en toont een lichte toename van individuele
bezoeken van 240 in 2019 naar 260 in dit jaar. De website wordt ca 300 x per dag bezocht.

Sociaal spreekuur: nieuw!

Tijdens de eerste corona golf, merkten we dat wanneer we met hele kleine groepjes mensen
werkten, de meer verlegen en introverte bezoekers meer met hun verhaal durfden te komen
dan normaal in een zaal met 60 mensen. In september zijn we begonnen met tweemaal per
week een sociaal spreekuur waar bezoekers in een aparte ruimte met alle tijd konden praten
over dingen die hun dwars zitten: financién, familie, werk, ruzies, geloof.

In de korte periode waar we hiermee konden experimenteren, hielden we 12-15 gesprekken
per maand. De meesten met vervolgafspraken.

Bijbelen: wie bijbelt er mee?

De Bijbel is een bijzonder boek of beter een verzameling boeken. Het lezen ervan is niet altijd
zo makkelijk als bij een gewoon boek. Elk boek en elke evangelie heeft een eigen karakter.
Het is daarom prettig om in de Jessehof samen te lezen en van elkaar te horen hoe we de
teksten begrijpen. Er wordt geen voorkennis gevraagd. We lezen een tekst en bevragen die op
drie aspecten: wat staat er feitelijk? Wat wordt er met de tekst bedoeld en wat zegt deze
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betekenis ons in relatie tot de eigen werkelijkheid? De eerste twee jaar hebben we vooral
de grote verhalen uit het Oude Testament gelezen: het verhaal van Abraham, het verhaal van
Jacob. In 2020 zijn we begonnen met de levenslessen van Jezus.

Verhalen die goed te begrijpen zijn maar vaak moeilijk toe te passen in je eigen leven door
Jezus’ radicaliteit.

Met 6-10 mensen gaat de discussie soms alle kanten op maar we eindigen altijd weer met een
positief gevoel en natuurlijk, een goede lunch samen.

Wandelen om in gesprek te blijven

Een paar maanden geleden hebben wij, vrijwilligers van de Jessehof, besloten om te gaan
wandelen, zodat we elkaar weer zouden spreken i.v.m. de sluiting van de Jessehof. Inmiddels
hebben we dat een paar keer gedaan, als het weer geen spelbreker was. Het was erg gezellig
om elkaar weer te zien en bij te praten. Meestal gaan we met z'n vijven: Joyce, Liszy, Lucia,
Corry en ik, maar anderen zijn ook zeker welkom. De eerste keer hebben we gewandeld in de
Kerkpolder en het kabouterpad gezien. Tweede keer de Delftse hout, en daarna in het
Westplantsoen. Iedereen wist wel iets te vertellen, dus was ook leerzaam. Ik kijk alweer uit
naar de volgende wandeling, vooral omdat het nu ook beter weer gaat worden. Inmiddels is
de Jessehof weer open gelukkig, maar we blijven lekker wandelen.

Presentietraining september 2020

Sinds de start van de Jessehof staat de presentiebenadering centraal bij het nadenken over —
en het omgaan met de mensen die in de Jessehof worden ontvangen.

De presentiebenadering, als manier van werken, heeft als vertrekpunt dat bezoekers en
medewerkers/vrijwilligers een gelijkwaardige, vertrouwelijke relatie opbouwen, waarin de
ander “als een vriend/vriendin” wordt gezien. De vrucht van de benadering is een verbetering
van het welbevinden en van het zelfbeeld omdat mensen zich gezien weten. Mogelijk ontstaat
zo ruimte voor verdere persoonlijke ontwikkeling.

Deze wijze van werken lijkt heel natuurlijk en haast vanzelfsprekend, maar vereist toch
(zelf)reflectie, onderricht en training/oefening.

Al in 2016 heeft de Stichting Presentie een training in de Jessehof verzorgd en in september
2020 deden ze dat weer om nieuwe vrijwilligers, pastores en bestuursleden vertrouwd te
maken met de basiskenmerken van de presentiebenadering en om de vaardigheden van de al
langer actieve vrijwilligers te verdiepen.

Ondanks de beperkende coronamaatregelen was het een drietal heel vruchtbare
bijeenkomsten waarin het openstaan voor — het aansluiten bij — en het inleven in de ander
centraal stond. Uiteindelijk werden op 8 oktober, en ook dat op gepaste afstand, 18
certificaten uitgereikt.
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